
2 : La Rue principale 

De straat doorkruist het hele dorp en was het toneel van bittere en moeilijke gevechten. 
Vandaag zul je begrijpen waarom ze “Rue Noël 1944” (Kerststraat 1944) heet.  

 

 

 

 

 

“Chez Jacob’s “was een café waar nogal veel dorpelingen onderdak zochten, maar zelfs 
Duitsers, soms tot een dertigtal soldaten”  

 

Rue principale voor Noël 1944 



 

 
Op de fiets, André Houyoux.  
 
“Ik ging 48 uur na de gevechten naar Verdenne. Omdat we op de hoogten van Hollogne 
woonden, hoorden we geen schoten meer komen uit Verdenne. We gingen op de fiets naar 
het dorp om te kijken of de bewoners hulp nodig hadden. Terwijl we rond het puin liepen, 
huilden we bittere tranen.”  

Verhaal van André Houyoux tijdens de 75ste verjaardag van Verdenne 44 
 
“Op woensdag 6 september stopten de duitsers in Marenne, komende van Bourdon. We gingen snel 

naar de kelder om de zender uit te zetten omdat we naar “Radio Londen” luisterden. “Ze hebben iets 

verderop eieren en spek in beslag genomen en zijn teruggekomen om een fricassee te maken.”  

Verhaal van Emilie Giaux, inwoonster van Marenne  

“Veel mannen uit het dorp gingen zich verstoppen in de bossen toen de duitsers daar waren om te 

voorkomen dat ze werden gedood of gevangengenomen.”  

Verhaal van Maria Henry.   

In het huis van Carriaux verraste de schietpartij René Docquier, 21 jaar oud. De jongen zoekt asiel in 

het huis, maar wordt daar de prooi van de huisbrand. Terwijl hij probeert te ontsnappen, raken 

vijandelijke kogels hem in de rug. Zijn verkoolde lichaam zal onder het puin worden gevonden. 

 Op vrijdag 8 september, rond 14.00 uur, verwelkomde de bevolking van Verdenne, nog steeds 

emotioneel onder de indruk, de amerikaanse troepen hartelijk.  

 

 



  

 

Op nr. 46 bevindt zich een gedenkplaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdenne na Kerstmis 1944 



 
Photo prise au printemps 1945, des promeneurs visitent les 

ruines. 


